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De Advent als winterse aanloop … 
 
De zomerse dagen zijn alweer veel te snel vervlogen. Herfstdagen, mistig, kil en 
nat, doen beseffen dat de natuur rusten wil, inslapen voor een nieuwe lente, 
ergens vele maanden verder, voor warme zon en lange dagen. De warmte 
moeten we nu knus in eigen huis gaan zoeken, wanneer buiten de wind de 
takken kaal plukt en ’t groen der bomen verwordt tot wonderlijke gele en 
rosbruine weelde, een laatste symfonie voor de winterse rust. 
 
Voorbij zijn ook de fiets- en wandeldagen bij de start van ’t nieuwe werkjaar, 
voorbij de muzikale happening van september, het Pastoraal bezinningsmoment 
te Gooik, in oktober voorbehouden voor de bestuursleden. Feestelijk en 
succesvol was het weekend van het eetfestijn. De goed gevulde en stijlvol 
geschikte koude schotels vonden gretige afnemers, en de geurende pensen, zwart 
en wit, lokten de liefhebbers en zoveel OKRA-leden en hun families. Dank om 
de steun, om de hulp, om de trouw aan de vereniging…  
 
 

 



Pastoraal op 3 oktober 
 
Bij elke ledenvergadering wordt, door Julien, een moment van bezinning 
ingelast. Trouw aan de ‘K’ van OKRA is het trouwens ons startmoment, met 
recht en reden. Maar herbronnen is voor iedereen nuttig en nodig en daarom was 
de ganse bestuursploeg present in Familia te Gooik om even bij ‘Bidden, 
vroeger en nu’ stil te staan. Verrassend hoeveel vormen van bidden in ons 
bestaan zijn blijven hangen, en hoeveel waardevols ons hierbij door hart en 
hersenen vloeit. Bidden is vragen, smeken, afsmeken, maar ook zo vaak danken, 
eren, zichzelf beveiligen, beveiliging zoeken en verwachten… God ter ere, maar 
menselijkerwijs ook een beetje voor onze eigen gemoedsrust. 
 
De startdag te Alsemberg op 24 oktober 
 
Van jaar tot jaar worden alle besturen uit de Regio Brussel naar Alsemberg 
uitgenodigd om het nieuwe werkjaar in te zetten, de grote thema’s voor te stellen 
en handige tips te leveren voor werving, werking, voordrachten, reizen… Een 
jaarlijks gezellig gebeuren dat banden onderhoudt en smeedt en, bovendien, 
verse energie pompt in de soms vermoeide ledematen van de OKRA-trekkers.  
In het nieuwe werkjaar 2013-2014 blijven we de Aarde leuk vinden. Nieuwe, 
indringende aandacht wordt er evenwel gevraagd voor het thema ‘Waardig 
ouder worden’, een thema dat elkeen uit OKRA aanspreekt, gelet op onze al 
enigszins gezegende leeftijd. Wanneer men voor de voorstelling van dat thema 
beroep kan doen op een uitzonderlijk begaafde spreker, een alom geprezen en 
gekende ervaringsdeskundige, met name Dr. Manu Keirse, dan weet men op 
welk uitzonderlijk niveau men dit delicate en gevoelige onderwerp wil 
behandelen. Nog te vaak rust er een groot taboe op de laatste fase van het leven 
en blijkt dat we onvoldoende voorbereid zijn als het levenseinde van ver of 
dichtbij nadert. Als christelijke organisatie ziet OKRA dit onderwerp tevens in 
een christelijk perspectief. Humaan en sociaal wenst het de omkadering van de 
zorg bij het levenseinde. Ook bij ons en in ‘Ons Huis’ te Kester zullen we 
eerlang de kans krijgen Dr. Manu Keirse aan het woord te horen en te zien.   
 
Het Allerzielen-gevoel hebben we ook dit jaar in ons Trefpunt onderhouden. 
Op zaterdag 2 november, tijdens een viering waarbij we ‘Pater Koen’ voor het 
eerst in onze parochiekerk mochten begroeten – met applaus bovendien! – 
hebben we al onze overleden leden herdacht, en in het bijzonder zij die ons sinds 
Allerheiligen vorig jaar moesten verlaten: Maurits Favaits, Katherina 
Bogemans, Margriet Juwet, Irène Vannimmen en Frans Herremans. Een 
bijzondere gedachte was er, uiteraard, voor alle overleden familieleden van onze 
OKRA-leden. Tijdens het daaropvolgend en traditioneel geworden ontbijt met 
rozijnenbrood en warme choco… werd enthousiast kennis gemaakt met onze 
nieuwe priester, jong, klein en dapper, en …zelfs tot opruimen bereid!  



Feestend de kas spijzen… 
 
Feesten… geen beter middel om de banden binnen een vereniging aan te halen. 
Dat een hele groep leden en (hopelijk) toekomstige leden zich daarvoor dagen 
vooraf al, en zeker tijdens de bewuste dagen en zelfs erna, moeten inzetten, is 
onvermijdelijk. Maar wanneer men merkt dat de overgrote meerderheid van de 
leden, zelfs wie zich niet verplaatsen kan, de inspanningen weet te waarderen, 
dan is de vermoeidheid achteraf snel vergeten. De plannen voor volgend jaar 
zijn al besproken, samen met de evaluatie in + en -.  
 
Het werd een gezapige zaterdag 19 maar een overweldigende zondag 20 
oktober. Af en toe wat handen te kort om te voldoen aan de vraag, en juist 
voldoende ingrediënten om elkeen te bedienen, en zelfs goed te bedienen… 
Door alle bezoekers werden waarderende  commentaren uitgesproken, en dat 
mochten we ho zo graag horen. Het bestuur is dankbaar om die waardering en 
de kas heeft opnieuw een gezond kleurtje gekregen.  
 
 

 
 

In de zaal en achter de bar was het een druk gedraaf, met vrolijke babbels links 
en rechts. In de keuken en achter de schermen werden pensen geurend 
gebakken, schotels met toewijding bereid, brood gesneden, bestekken gerold, 
borden afgeruimd … en afgewassen, zoveel ongeweten, zoveel ongezien, maar 
in hoge mate naar waarde geschat! Dank aan allen, zoals hier aan  de zondagse 
werkers bij de afwasbakken, Alice en Ernest. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

Op het prikbord 
 

Fietsen: elke dinsdag vanop het dorp, (tot maart) om 13u30 
Wandelen: elke derde woensdag vanop het dorp, om 13u30 

 
Januari 2014 
 
 Donderdag 9 januari:   Ledenvergadering om 14 uur in 
     ‘Ons Huis’, met nieuwjaarsdrink 
                Lidgeld al betaald voor 2014? Breng uw lidkaart 2013 mee! 

 
Februari 2014 
 
 Donderdag 13 februari: Ledenvergadering om 14 uur in 
      ‘Ons Huis’ 
 Pastoraal op donderdag 27 februari te Herne 
 
Maart 2014 
 
 Donderdag 13 maart: Ledenvergadering om 14 uur in 
     ‘Ons Huis’ 

        Inschrijving voor het paasfeest!  
                                       Inschrijving voor bedevaart naar Banneux! 
April 2014 

 Zondag 20 april: PASEN 
 
Woensdag 23 april:  Paasfeest in ‘Ons Huis’ 

        12 uur: eucharistieviering 
       13 uur: feestmaaltijd 
Mei 2014 
 
 donderdag 8 mei:  Regionale bedevaart naar Banneux 
 
 donderdag 15 mei Ledenvergadering in ‘Ons Huis’ 
 
Juni 2014 
 donderdag 5 juni: Seniorenfeest in ‘De Loods’ 
     te Strijland om 14 uur 
 
PINKSTEREN (zondag 8 juni) KERMIS KESTER  (zondag 15 juni) 
 


